5 JAAR FONS:
een kloniek

Dat we ondertussen aan het twaalfde nummer van Fons zouden zitten,
hadden we nooit durven dromen toen we met een bang hart aan dit

avontuur begonnen. Nu durven we met trots te zeggen dat Fons hét bewijs
is dat je met weinig middelen, intrinsieke motivatie en vooral veel goesting
veel kan bereiken. In wat volgt blikken we terug op de voorbije 5 jaar en

kijken we ook voorzichtig even vooruit.

Steven Delarue en Heleen Rijckaert

DE EERSTE STAPJES

Het zag er even naar uit dat een nieuw
tijdschrift voor vakdidactiek Neder-
lands een wild idee zou blijven. Op de
28ste conferentie van Het Schoolvak
Nederlands in Brugge was er tijdens
een snelle lunchvergadering veel ani-
mo, maar bleken de meeste enthousi-
astelingen vanwege tijdgebrek zich niet
actief te kunnen engageren. De ‘vonk’
sloeg naar ons over en de twee on-
dergetekenden besloten er vanuit hun
jeugdige naiviteit hun schouders onder
te zetten. Dat we ondertussen 5 jaar
en 12 nummers verder zouden zijn,
had Steven nooit durven denken toen
Heleen hem vlak na een plaspauze
voor de toiletten in de Gentse Blandijn-
berg vroeg: ‘Zeg, wil je met mij geen
tijdschrift voor onderwijs Nederlands
beginnen?’

Maar hoe begin je aan zo'n tijd-
schrift? We deden een bevraging bij
leerkrachten, benaderden hen via
Facebook en stelden uiteindelijk een
werkgroep samen waarin onderwijs-
vrienden en toenmalige collega’s sterk
vertegenwoordigd waren. Tijdens een
brainstorm in het Gentse Casa Rosa
kwamen we maar niet op een leuke
naam en bleven we vooral bij weinig
geinspireerde namen hangen (zie kader
rechts).

Van bij het prille begin werd uitgeverij
die Keure een sterke partner in het ver-
haal. Op ons eerste bezoek verdwaal-
den we net niet in de Brugse industrie-
zone, maar het werd een vruchtbaar
overleg waar alles vorm kreeg. We
maakten toen ook kennis met Isabelle,
die er al 12 nummers lang voor zorgt
dat Fons telkens opnieuw een grafisch
pareltje is.
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werkt rond meertaligheid,
anderstalige nieuwkomers en
diversiteit bij Onderwijscentrum
Gent.

is lerarenopleider aan Artevelde-
hogeschool en werkt freelance
aan diverse onderwijsprojecten.

Enthousiast na het eerste vruchtbare
overleg, keuvelden we nog wat na bij
een stuk warme appeltaart in het sta-
tionsbuffet van Brugge. Ineens vonden
we een naam die perfect paste bij de
baseline waar we voor willen staan:
‘fris onderwijs Nederlands’. fons was
geboren.

TIMMEREN
AAN DE WEG

In november 2015 was het dan zo ver:
we hadden het eerste nummer van
Fons in handen. Dat nummer is overi-
gens ondertussen een heus collector’s
item geworden.

Met een koffer vol tijdschriften reden
we naar Tilburg. Want op de 29ste
HSN-conferentie werd Fons officieel
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voorgesteld door niemand minder dan
de toenmalige Algemeen Secretaris
van de Nederlandse Taalunie Geert
Joris.

Vanaf dan verschenen er per school-
jaar twee nummers en timmerden we
stap voor stap aan de weg. Ondertus-
sen kunnen we rekenen op 17 000
trouwe lezers en telt onze Facebook-
groep ‘Frisse lesideeén Nederlands’ al
meer dan 6000 leden. Daarmee zijn
we ongetwijfeld de grootste vakgroep
Nederlands van Vlaanderen.

Ondanks onze groei blijft Fons nog
steeds een ‘ambachtelijk product’.
Gemaakt aan de keukentafel door
twee mensen met nog steeds evenveel
goesting, maar soms te weinig tijd. Bij
dezen ook onze oprechte excuses voor
wie soms lang op een antwoord op een
mail moet wachten.
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GROEIT FONS
VERDER?

Wat ons betreft wel, ondanks de druk-

ke agenda’s. Onze waarden en ideeén
blijven nog steeds die van in 't begin:
leraren verbinden, inspireren, tips geven,
focus op de concrete school- en klas-
praktijk, focus op het positieve en op wat
ons bindt, in plaats van wat ons verdeelt.

Laat dat ook net onze ambitie voor

de toekomst zijn: meer naar buiten
komen, leraren ook echt samenbren-
gen en fysiek inspireren. We zitten

vol plannen! Wat we graag als eerste
willen realiseren, is een nieuwe website
om nog meer te kunnen delen. We
hopen daarvoor echt snel de financiéle
middelen bij elkaar te krijgen. Op naar
de volgende 5 jaar Fons en hopelijk
nog veel meer!

Fons had ook anders kunnen
heten. Deze namen hebben het
niet gehaald:

- Goesting (in taal)

- Jong Nederlands

- InspiNed/t

- Inspitaal

- Hart voor taal

- 't Kofschip

- Taaltank / Taalbank

- Taalkabaal

Een grote dankjewel aan uitgeve-
rij die Keure. Zonder hen was er
helemaal geen Fons. Een bijzon-
der grote dankjewel aan Isabelle
Tilleman die ons elk nummer
opnieuw verrast met een wonder-
mooie lay-out.



